
De Naakte Marathon  
 
 
Zondagochtend. Een helikopter hangt voortdurend in de lucht. Verdomd, het is 
Marathon vandaag!  
Misschien denkt u nu: “Welke Keniaan, Somaliër of Eritreeër zal er  gaan winnen?” 
of :  “ Ik hoef hem godzijdank niet te lopen, de Marathon! ”, maar ik denk ... aan de 
Denktank Rotterdam 
 
De Denktank Rotterdam? ?? 
 
Het mag bekend zijn dat Rotterdam van alle gemeentes in Nederland het obsessiefst 
bezig is met zijn imago, met ‘het zich wereldwijd op de kaart zetten’ 
Het heeft daartoe zelfs een speciale Denktank in het leven geroepen, de Denktank 
Rotterdam. Dat weten maar weinig Rotterdammers. Dat komt omdat de Denktank 
zijn 'zegenrijk' werk in de luwte wenst te doen, dus ver van publiek en pers.  
De leden zijn hoogste creatieve personen uit overheid, bedrijfsleven en de culturele 
sector. Wie het precies zijn, daar doet de Coolsingel geheimzinnig over. 
Neelie Kroes wordt genoemd. Maar zij bevestigt noch ontkent. Zij zou overigens 
de enige vrouw zijn in dat exclusieve gezelschap... Als dat zo is, dan valt er aan het 
glazen plafond van die Denktank nog heel wat te versplinteren!  
En... van iemand 'met een kleur',  zoals dat heet, schijnt al helemaal geen sprake te 
zijn.  
Een club van witte mannen dus.  
Vermoedelijk onder voorzitterschap  van oud-burgemeester Bram Peper, bekend 
om zijn ' sociologische vergezichten'. Vermoedelijk...want ook dat weten wij niet 
zeker. Bram zelf bevestigt noch ontkent. 
Die Denktank noemt zich gekscherend de Kaartclub. Vanwege dat 'op de Kaart 
zetten', natuurlijk! 
Ja, de leden zouden zelfs hun vergaderingen heel ludiek met een potje Toepen 
beginnen. Dat vrolijk-onnozele, van origine Limburgse kaartspel,  dat sommigen 
Denktankers blijkbaar hebben leren spelen (en liefhebben...)  tijdens het vervullen 
van hun  dienstplicht. Want toepen was, toen er nog dienstplicht bestond, 

uitzonderlijk populair in onze kazernes als hèt middel tegen de verveling.  
 
Was het potje toepen eenmaal door de Heren van de Denktank (en die ene Dame) 
gedaan, dan werd er vervolgens gebrainstormd, dat het een lieve lust was. Hoogst 
vruchtbaar gebrainstormd.!  
 
Gevolg: de Denktank bleek in Februari 2006 een hoogst spectaculair plan 
ontwikkeld te hebben om Rotterdam ‘wereldwijd op de kaart' te zetten.    
 
Het plan was als volgt . 



Marathons worden overal ter wereld gehouden. De Marathon van Rotterdam is 
bepaald niet de enige. Hoe maken  we van de Marathon van Rotterdam de meest bekende ter 
wereld? 
De Denktank had daarvoor het volgende bedacht. De marathon stamt uit Oud-
Griekenland. Uit Hellas. Hoe sportten de oude Grieken? Wel, dat deden zij naakt! 
Gumnadzo is het Griekse werkwoord voor ‘naakt zijn’, tweede betekenis:  ‘sport 
beoefenen” 
Ons woord gymnastiek stamt daarvan. En ook Gymnasium... “ Naaktschool’ dus 
eigenlijk. Ja, daar zullen de leerlingen van het eerbiedwaardig Erasmianum  alhier 
van opkijken. Dat hebben hun leraren ze vast nooit verteld. 
 
Wat was nu het voorstel van de Denktank?  
Wel, laten we de volgende marathon op Oud Griekse wijze doen. Alle 20.000 
deelnemers naakt de Erasmusbrug over! 

Dàt zou Rotterdam voor eens en voorgoed op de kaart zetten. Wereldwijd! 
 
Het plan werd aan de Raadscommissie Cultuur & Sport, waar ik toentertijd lid van 
was, in een zgn. Geheime Vergadering voorgelegd. En uit zo 'n Geheime Vergadering 
is het strikt verboden te 'lekken', op straffe van van alles en nog wat. Maar ách, het 
is inmiddels liefst zestien jaar geleden. We wagen het erop. 
 
De preutse (? ) Raadscommissie Cultuur en Sport zag toentertijd er niets in. Niks 
Naakte Marathon!  
 
Er was ook nog een curieuze discussie, zo herinner ik mij. Als moslimvrouwen mee 
wilden hollen in de Naakte Marathon, mochten zij dan hun hoofddoekjes om 
houden, ja of nee? 
Men kwam er niet uit. 
 
Maar dat was eigenlijk ook niet van belang, gezien het unanieme eindoordeel dat de 
raadscommissie had. Niks naakte Marathon. Sporten doe je met je broek aan!  
 
Ook het College van B&W voelde er niet voor. Maar het College deed wel iets 
opmerkelijks. Het schoof het idee door naar …het B &W van Amsterdam. 
“Want “zo schreef het College : “Het aantal personen dat bij u te Amsterdam  ‘de 
Griekse beginselen omhelst’ is vele malen groter dan bij ons in Rotterdam.   Een 
Marathon op Oud-Griekse wijze is veel meer op zijn plaats in uw stad dan bij ons 
!” 
 
Het schijnt  dat Amsterdam aangenaam verrast was door dit genereuze gebaar van 
Rotterdam. Men was het wel eens anders gewend!   
En... het ziet er naar uit dat in onze hoofdstad het plan Naakte Marathon zowaar 
grote kans maakt om te worden uitgevoerd. 



Het zou immers prima de Gayparade kunnen vervangen. Het is immers nauwelijks 
nog een geheim dat bestuurlijk Amsterdam van dat eenzijdige , tamelijk sleets 
geworden blootgebeuren langzamerhand wel eens af wil.. 
De Naakte Marathon zou een waardige remplaçant zijn. De Naakte Marathon is er 

immers voor homo èn hetero. 
Kortom, de Naakte Marathon, vroeg of laat, komt die er aan!  
 
                                                        * 
 
De Marathon op de Maasboulevard – van de Schildpad & de Haas 
 
 
Hoe hij voorthobbelt op schoenlepels, tinnen 
die hij almaar / moeizaam / achter de linker- 
achterpoort van de tijd wrikt 
een verhoornde poef, een oudemannengong 
 
Bij z'n collega in de Blindentuin in de Hoflaan 
hebben ze z'n naam in z'n schild geponst 
E..wigh..d staat daar gehakkeld in braille 
of staat er O.d.rdom?  
 
Hem echter, de kolossus uit Blijdorp 
houden ze anoniem, nog steeds 
 
Toch herken ik je, Schildpad 
Je bent toch sneller dan de Haas op de Maan? 
Ja, zelfs Apollo haalt je niet in! 
 
Hoor, hoe hoog boven je, je schedel- 
dak in coma 
Zeno z' n afzichtelijke pijlen afschiedt 
boven de Marathonlopers op de Maasboulevard 
 
Maar jij, monster van onverstoorbaarheid 
overwinterend 
naast een verschrompeld slablaadje 
 
Invalide, zo doof als een soepblik van Campbell's 
Jij droomt jezelf 
 
En wint! 
 
Maar... van wie? 



 
                   Mijn naam is Haas! 
                   Ik ren enkel als een schaduw voor je uit 
                   Ik weet nooit niks van Niemand! 
 


