
Lintjesboom    

 

 

27 April a.s. is het Koningsdag Wat onvermijdelijk gaat gebeuren, is de de 

lintjesregen! De voorbereiding daartoe worden nu getroffen. 

 

Hoogste tijd dus om eens wat indringender dan gebruikelijk te kijken naar ons 

decoratiesysteem. Is dat nog wel van onze tijd? Nee, dat is het niet. Het is 

vooral niet van onze ecologische tijd. Het dient aangepast. Ik heb daar een 

voorstel voor. Daarover zo meteen.   

    

Het huidige decoratiestelsel vindt zijn oorsprong in 1815, toen de juist 

gekroonde Koning Willem I zowel de Militaire Willemsorde  als de Orde van 

de Nederlandse Leeuw instelde. 

Deze orden waren bedoeld om een opmerkelijke militaire of civiele prestatie 

van een (liefst een hoog) persoon te belonen. De eerste gedecoreerde in 1815 

was …Willems zoon, de Kroonprins!  

Vervolgens ontstond de behoefte aan een derde Nederlandse orde ' om ook 

mensen uit de lagere klassen en standen koninklijk te eren'. In 1892 leidde  dat 

onder regentes Koningin Emma tot de derde Nederlandse orde, de Orde van 

Oranje-Nassau. 

Deze laatste wordt het meest uitgedeeld.  

 

Wil ik bovengenoemde Ordes als niet meer van deze tijd afgeschaft zien? Nee.  

Geef de tradionelen wat de traditionelen toekomt, maar ... geef óók de 

vooruitstrevenden wat de vooruitstrevenden toekomt! Een alternatief. Daar 

schort het aan. 

 

Wij leven op de drempel van de Ecologische Tijd. Wordt het zo langzamerhand 

niet eens zaak, dat de te ridderen burger mag zeggen: “ Nee, ik hoef geen lintje, 

burgemeester, plant voor mij maar een linde!” en dat dan die wens zonder 

morren wordt vervuld? 

Want aan de orde van Oranje-Nassau heeft hoogstens de gefêteerde zelf iets.  

Aan een boom hebben we allemaal wat.  
 

En zeker aan... een bos. Een almaar groeiend bos!  
 

Want jaarlijks worden er zo'n tweeduizend Nederlanders ge-oranje-nassau- d. 

Stel dat de helft van die mensen er voor kiest een boom te planten - die boom 

wordt voorzien van een plaatje met de naam van de Verdienstelijke Burger er 

op - dan hebben wij binnen de kortste keren een prachtig Ridderbos. 

De te planten boom hoeft niet per se een lindeboom te zijn. Een plataan, beuk of 

populier mag natuurlijk ook. 



 

De eik wordt door ondergetekende afgeraden. De eikenprocessierups heeft in 

Nederland al biotoop genoeg... 
 

En het feit dat in het Nazirijk het Ritterkreuz mit Eichenlaub, het Ridderkruis 

met Eikenloof, het meest benijdenswaardige ereteken was, doet de reputatie van 

de aloude Wodansboom ook al geen goed. 

 

( Trouw, 1 April 2022 ) 

 

Commentaar: 

 

 

Gerard Peters:  

 

Ik lever meteen mijn ridderorde ( Officier in de Orde van Oranje Nassau) in 

voor een tamme kastanjeboom! 

Prima voorstel! Dien maar in bij de Kanselarij der Nederlandse Ordes. 
 

(Gerard Peters, e-mail 5 april 2022 ) 

 

Gert Boonekamp: 

 

In ieder geval een al lang in Maastricht wonende Heerlenaar weigerde een lintje. 

Dat was ik. Ik vond dat het naar mijn buurvrouw in Maastreicht moest gaan, die 

jaren alleen haar dochters opvoedde., nadat haar man vroeg overleed. 

En die ook nog aandacht had voor onze kinderen en anderen in de buurt. 
 

(Gert Boonekamp, e-mail 2 April 2022) 
 

Harrie Geelen : 

 

Ik zie de krantenkoppen al voor me! 

 

Afgelopen nacht vier ridderbomen omgezaagd door Republikeinen! 

  

Familie wil voortaan uitsluitend begraven worden in kisten, gemaakt van hout, 

afkomstig van de boom van hun geridderd gezinshoofd ! 

 

Vrouw pist tegen ridderboom van haar ex-man! 

 

Een gewone boom tussen de ridderbomen wordt omgehakt. 

Protest SP afgewezen! 

  



Spotzieke Ridder hangt in zijn ridderboom carnavalsmedailles in de takken. 

Kamer stelt vragen. 

 

(Harrie Geelen, e-mail 3 April 2022, ingekort ) 

 

 

Martin Kroon; 

 

Manuel Kneepkens (Trouw, Uitgelicht, 1 April) doet een prima voorstel: geef 

mensen een (linde)boom als onderscheiding, een alternatief voor de lintjes. 

Maar hij creëert mijns inziens een onnodige tegenstelling tussen conservatieven  

en vooruitstrevenden.. 

  

Ik zie niet in hoe een stukje metaal opspelden ecologisch onverantwoord is. 

Ik heb zeven mensen die zich decennia lang belangeloos hebben ingezet met 

succes voorgedragen voor een lintje. 

 

Ik heb ervaren dat het lintjesstelsel onmisbaar is om dit soort mensen, die vaak 

niet voorop lopen 'met mij kijk eens' de waardering te geven die ze verdienen. 

 

Mijn idee voor de burgemeesters: plant voor iedereen, die een lintje krijgt 

standaard een lintjesboom. 

 


